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The Other Side 
Eén impressionistisch akkoord op de piano, drie maten polyfonie in een historische 
kerk, vijf goed geplaatste paukenslagen… Het is allemaal genoeg om ons onmiddellijk 
los te maken van de werkelijkheid om ons heen en om ons mee te nemen naar een 
andere dimensie. Hoger, dieper, verder; waar je maar wil. Van alle kunstvormen is  
muziek het best in staat om ons vrijwel meteen in te palmen en ons in contact  
te brengen met het ontastbare en het onzegbare. 

In deze festivaleditie staat alles wat boven en voorbij de werkelijkheid ligt centraal: de 
droom, het sublieme, het transcendente, het fantastische, het religieuze, het spirituele. 
Van Gustav Mahlers symfonische zoektocht naar het hiernamaals, tot Purcells  
feeërieke droomwereld in The Fairy Queen. Van Bachs bovenaardse Cello Suites tot 
 de visionaire late strijkkwartetten van Beethoven. De Britse componist James Wood 
geeft ons zijn moderne visie op de Apocalyps, en Fauré laat ons met een engelenkoor 
een echo van het Paradijs opvangen.

In duizend verschillende registers brengen componisten en musici ons in vervoering  
en verplaatsen ze ons naar een andere plek, een andere werkelijkheid. Soms mystiek 
en surreëel, soms verwarrend en ontwrichtend, soms simpelweg hemels mooi. 

Deze festivaleditie presenteert, behalve een wereldorkest en talrijke internationale  
ensembles en solisten, bovendien ook twee wereldpremières: een kameropera van 
Frank Nuyts en een grootschalig oratorium van James Wood. 

The Other Side loopt als een rode draad doorheen prikkelende concerten,  
voorstellingen en evenementen die plaatsvinden in de hele stad. Natuurlijk in de  
monumentale Sint-Baafskathedraal, in de concertzaal van De Bijloke en in de Opera. 
Maar ook op verrassende plekken, zoals de vele verborgen Gentse stadstuinen  
tijdens Whispering Leaves, of de drie musea rond het Citadelpark, waar voor de  
tweede keer de Nacht van de Verbeelding plaatsvindt. En natuurlijk betoveren we  
weer de hele stad tijdens OdeGand.  

Laat de muziek ons om haar vinger winden en laten we ons door haar ontvoeren  
naar The Other Side… 

 

Veerle Simoens 
Artistiek en algemeen directeur 
Gent Festival van Vlaanderen
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za 16.09
OdeGand

zo 17.09
Miroirs

met Alexandre  
Tharaud

ma 18.09
London  
Philharmonic 
Orchestra

di 19.09 __ 
vr 22.09
Wandelaars

met Wim Helsen

wo 20.09
Hush

wo 20.09
The Fairy Queen

en Les Arts  
Florissants 

di 19.09 __ 
vr 22.09
European  
Chamber Music 
Academy

vr 22.09
The ECMA Project

za 23.09
Bach Cellosuites

met Bruno Philippe

zo 24.09
Whispering 
Leaves

ma 25.09
Cambio madre

di 26.09
Apokalypsis  
van James Wood 

wo 27.09
Moonlight

do 28.09
Fauré Requiem

vr 29.09
Nacht van  
de Verbeelding
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Opera Gent  __  15:00
Sint-Baafskathedraal 

__  20:30 Tinnenpot  __  18:00 & 20:45

Opera Gent __  Lully 
__  10:00 & 13:30 & 15:00 Opera Gent  __  20:30

MIRY Concertzaal 
__  19:00 & 20:15 & 21:00

Karmelietenkerk 
__  18:30 & 21:00 

Sint-Baafskathedraal 
__  20:30

MIRY Concertzaal  __  20:30 MSK, GUM, S.M.A.K.

Muziekcentrum De Bijloke 
__  20:30

Sint-Baafskathedraal 
__  20:30



OdeGand
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Muziek! Dans! Bootjes! Magie!

Op zaterdag 16 september dompelen we de stad weer onder in muziek uit 
alle windstreken. Tijd voor een nieuwe editie van OdeGand, de officieuze, 
feestelijke start van het culturele seizoen. Overdag kies je voor een van de 

avontuurlijke routes met drie verrassende concerten,  
van Weense klassiek over zwoele tango tot een knallende Roemeense 

fanfare. Ontdek muziek waarvan je nog niet wist dat je ze mooi vond!

Voor de avond houden we je nog even in spanning,  
maar verwacht je aan een gloednieuw, wervelend slot!

za 16.09 
Gentse binnenstad



Miroirs
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Alexandre Tharaud kijkt achter de spiegel

De Franse sterpianist Alexandre Tharaud wordt de ‘dich-
ter aan de piano’ genoemd. Elke partituur die hij aanraakt, 
verandert in poëzie. In zijn recital neemt hij ons mee naar 
de andere kant van de spiegel, net zoals Maurice Ravel dat 
deed in zijn Miroirs. 

Miroirs is een suite van vijf beeldende delen, waarin de com-
ponist vijf bevriende kunstenaars portretteert die zichzelf in 
de spiegel bekijken. Ook de Préludes van Claude Debussy 

zijn ware kunststukjes van impressionistische sfeer-  
schepping. De lijnen zijn flou, maar het totaalbeeld is altijd 
treffend en betoverend. Erik Satie is de derde klankmagiër 
op het programma. Met zijn volslagen eigen idioom en zijn 
voorliefde voor het ongerijmde lijkt hij zich altijd een beetje 
aan de andere kant van de spiegel te bevinden. 

Tharaud, met zijn brede muzikale horizon, breit er ook  
improvisaties op Franse chansons aan.  
Een programma van pure pianopoëzie!

zo 17.09 
Opera Gent  __  15:00



London  
Philharmonic  
Orchestra
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Machtige Mahler 5

Ook dit jaar nodigen we voor de feestelijke opening van 
Gent Festival een Europees toporkest uit voor de uitvoering 
van een monumentale symfonie in de Sint-Baafskathedraal.

Na twee onvergetelijke edities met Bruckner is het de beurt 
aan Gustav Mahler, de componist wiens muziek als geen 
ander ons festivalthema belichaamt. Mahler lijkt altijd met 
één been aan the other side te staan. Hij was een spiritueel 
kunstenaar, gefascineerd door zowel christelijke mystiek als 
oosterse religie. Zijn symfonieën zijn muzikale essays over 
leven en dood, over onsterfelijkheid en opstanding.  

We voelen zijn tragische gevecht met het noodlot in het 
aardse leven, maar altijd straalt ook weer het eeuwige licht 
van de andere kant. 

Het London Philharmonic Orchestra en chef-dirigent Ed-
ward Gardner steken het Kanaal over voor een uitvoering 
van Mahlers machtige Vijfde symfonie. Bij de première, 
meer dan honderd jaar geleden, werd het werk nauwelijks 
begrepen. Vandaag de dag is het een van Mahlers meest 
geliefde symfonieën. Vijf forse delen van pure symfonische 
zeggingskracht, met natuurlijk het aangrijpende  
en beroemde Adagietto.

ma 18.09 
Sint Baafskathedraal  __  20:30

© Mark Allan



Wandelaars
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De wondere wereld van Wim Helsen

Van dinsdag 19 tot donderdag 21 kan de avontuurlijke bezoeker zich 
wagen aan Wandelaars. Weergaloos woordkunstenaar Wim Helsen slaat 

– speciaal voor Gent Festival – de handen in elkaar met acteur en zanger 
Roy Aernouts voor een ontdekkingstocht door de stad. Samen zetten ze 
een week lang de tenten op aan Tinnenpot. Hoe de vork precies aan de 

steel zit, is voorlopig nog een verrassing.

di 19.09  __  vr 22.09 
Tinnenpot  __  18:00 & 20:45

© Carmen De Vos



Hush
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Purcells droomwereld voor de hele familie

Zonzo Compagnie opent het doek van een miniatuur-  
theater en duikt met ons de wonderbaarlijke wereld van 
Henry Purcells masques in, de muzikale droombeelden die 
hij creëerde voor het theater. Terwijl Henry zelf als lucht-
geest het spektakel gadeslaat, opent sopraan Julie Calbete 
de poorten naar de verbeelding.

In de fantasierijke arrangementen, gespeeld door luitist Jan 
Van Outryve en accordeoniste Anne Niepold komen de 
zeventiende-eeuwse liederen van Purcell opnieuw tot leven. 
We horen echo’s uit Shakespeares Midzomernachtsdroom 
en De Storm, maar ook King Arthur en Queen Mary zijn van 
de partij. Totdat we door Hush het zwijgen  
worden opgelegd.  

wo 20.09 
Opera Gent - Lully   

__  10:00 & 13:30 & 15:00



The Fairy Queen
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Les Arts Florissants brengt  
Purcells barokke komedie

Les Arts Florissants, het ensemble van baroklegende  
William Christie, komt naar Gent voor een uitvoering van  
Henry Purcells meest weelderige muziektheaterwerk:  
The Fairy Queen. Ze doen dit samen met de jonge zangers 
van hun vocale kweekvijver Le Jardin des Voix. 

Purcell schreef de muziek bij Shakespeares hilarische  
komedie A Midsummer Night’s Dream, waarin droom en  
werkelijkheid voortdurend door elkaar lopen. The Fairy 
Queen echter, het feest van de jonge liefde en alle perikelen 
die op haar pad komen, werd ook op eigen kracht  
een voltreffer. 

Christie slaat in deze nieuwe productie de handen in elkaar 
met de Franse choreograaf, regisseur en hiphop-icoon 
Mourad Merzouki. Diens Compagnie Käfig wordt versterkt 
door jonge dansers van de Juilliard School van New York. 
Met de feeërieke muziek van Purcell en de vele kleurrijke 
personages, zoals de dronken dichter, de ijzige Koning 
Winter en het komische boerenkoppel Corydon en Mopsa, 
belooft het een sprankelende avond te worden.

wo 20.09 
Opera Gent  __  20:30

© Vincent Pontet



European  
Chamber Music 
Academy
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Openbare masterclasses met internationaal toptalent

In de 18 jaar sinds zijn ontstaan is de ECMA uitgegroeid tot dé internati-
onale kweekvijver voor jonge, talentvolle kamermuziekensembles. Gent 
Festival is al jarenlang trotse partner en nodigt ook dit jaar drie ensembles 
uit om een deel van het intensieve trainingstraject hier af te leggen: het 
Mettis Quartet uit Litouwen, het Franse Quatuor Métamporphoses en het 
Trio Bohémo uit Tsjechië. Drie dagen lang zijn ze bij ons te gast en werken 
ze samen met leden van enkele wereldvermaarde ensembles aan  
prachtige kamermuziek in gratis toegankelijke masterclasses. 

di 19.09  __  vr 22.09 

© Antheon



The ECMA Project
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Beethoven on the Other Side

In de laatste fase van zijn creatieve leven lijkt Beethoven al 
met één been in een andere dimensie te staan. Soms horen 
we al voorbodes van Bartók of Stravinsky. Aan de andere 
kant kijkt Beethoven ook terug en schrijft hij streng  
contrapunt zoals dat van Bach. Het Mettis Quartet uit 
Litouwen, het Franse Quatuor Métamporphoses en het Trio 
Bohémo uit Tsjechiëallen ensembles van de ECMA,  

zetten enkele van Beethovens meest visionaire werken 
op de pupiters. Ze spelen twee van de late strijkkwartet-
ten, extreem evocatieve stukken die tot het ultieme werk 
van Beethovens laatste jaren behoren. Het zogenaamde 
Geistertrio dateert van een eerdere periode, maar ook hier 
lonkte Beethoven even naar the other side. In het unheimi-
sche langzame deel zag Beethovens leerling Carl Czerny  
een ‘visioen van de onderwereld.’ 

vr 22.09 
MIRY Concertzaal   

__  19:00 & 20:15 & 21:00

© Stephan Polzer



Bach Cellosuites
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Bruno Philippe speelt de integrale

Op een festival dat The Other Side als titel draagt, kan  
Johann Sebastian Bach niet ontbreken. Als er één compo-
nist is die een directe lijn met ‘het hogere’ lijkt te hebben, dan 
wel Bach. Zelfs de meest uitgesproken atheïsten ontsnap-
pen niet aan zijn spirituele aantrekkingskracht. “Niet alle 
musici geloven in God, maar ze geloven allemaal in Bach,”  
zei Mauricio Kagel.

De jonge Franse cellist Bruno Philippe, laureaat van de 
Koningin Elisabethwedstrijd 2017, beklimt de Mount Everest 
van de cellomuziek. Hij speelt alle zes de cellosuites van 
Bach, in twee concerten op één dag. Deze integrale is het 
resultaat van een persoonlijke reis. Toen Philippe tijdens 
de pandemie nauwelijks concerten kon spelen, keerde hij 
dagelijks terug naar de Suites, het alfa en omega van de 
celloliteratuur. Het resulteerde in een prachtige opname,  
die hij vorig jaar presenteerde en die veel lof oogstte in  
de internationale pers.

Het wordt een spirituele reis voor zowel de cellist als het 
publiek, waarbij het afleggen van de weg belangrijker is dan 
het halen van het einddoel. Beluister de Suites in hun geheel, 
en het levert je een unieke en onuitwisbare ervaring op…

za 23.09 
Karmelietenkerk   
__  18:30 & 21:00

© Dimitri Scapolan



Whispering Leaves
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Intieme nazomerconcerten in de mooiste  
Gentse stadstuinen

Tussen de ritselende blaadjes van verborgen stadstuinen en koertjes 
klinkt muziek van alle eeuwen: van zeventiende-eeuwse luitliederen tot de 
singer-songwriters van nu. Soms wat dromerig en nostalgisch, soms jazzy 

en swingend. In elke tuin wacht je een zanger of zangeres op met  
een eigen verhaal, een eigen geluid. Duik in de nieuwe line-up van artiesten 
en geniet van een ongedwongen ontdekkingsreis door het Gentse groen.

zo 24.09 
Gentse binnenstad



Cambio madre
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Wereldcreatie van de kameropera  
van Frank Nuyts 

Cambio madre por moto is een kameropera van Frank 
Nuyts op een originele tekst van de Spaanse succesauteur 
Rosa Montero. Het was de laatste opdracht die Gerard 
Mortier verstrekte als intendant van de Opera van Madrid 
(Teatro Real). De opera werd na Mortiers vertrek uit Spanje 
in 2013 van het speelplan gehaald en bleef na zijn overlijden 
in 2014 lange tijd in de lade liggen.

Tien jaar later brengt Gent Festival de wereldcreatie van 
Cambio, in samenwerking met Muziektheater Transparant, 
het Nederlandse ensemble Asko|Schönberg, solisten van 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder muzikale leiding 
van Benjamin Haemhouts en in regie van de jonge  
Belgische regisseur Aïda Gabriëls. 

Het libretto van Rosa Montero vertelt met lichte toets en 
in hedendaags Spaans het verhaal van een echtpaar dat 
wil gaan scheiden en dit voor het eerst bespreekt met hun 
kinderen. Tot overmaat van ramp komen de moeder van 
de man en de advocaat opdagen. Die laatste is een familie-
vriend en als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen, 
maar hij blijkt toch íets closer te zijn met de moeder dan 
gedacht... Genoeg ingrediënten dus voor snedige dialogen 
vol herkenbare argumenten heen en weer.  
“De kinderen gaan voor!” is de mantra van de ouders,  
maar of dat ook daadwerkelijk zo is…

ma 25.09 
Muziekcentrum De Bijloke 

__  20:30

© Tom ten Seldam



Apokalypsis van 
James Wood
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Wereldpremière met Collegium  
Vocale Gent

In het nieuwe, avondvullende werk van de Britse 
componist en dirigent James Wood staat de 
thematiek van het einde der tijden centraal. 
Ironisch genoeg was het een pandemie die de 
eerste uitvoering in de weg stond. Drie jaar later 
kan dit magnum opus van Wood, geschreven in 
opdracht van Collegium Vocale Gent, eindelijk 
boven het doopvont worden gehouden.  
Apokalypsis ontleent zijn teksten het Bijbelboek 
waarin de heilige Johannes in een visioen  
beschrijft hoe zeven engelen met hun bazuin 
zeven catastrofes voorspellen. Daartegenover 
plaatst Wood uiteenlopende hedendaagse  
gedichten, blogs, verslagen en politieke toe- 
spraken van Napoleon tot Donald Trump. In het 
licht van de geopolitieke ontwikkelingen van de 
laatste jaren, blijft Apokalypsis een zeer  
actueel stuk.

De zeven bazuinen worden vertolkt door de 
saxofoons van BL!NDMAN. In een gelaagd 
samenspel met de zangers van het koor en met 
het orgel vullen zij de monumentale ruimte van 
de Sint-Baafskathedraal met een voortdurend 
veranderende akoestische ervaring.

di 26.09 
Sint Baafskathedraal   

__  20:30

© Béla Gabor



Moonlight
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Heen en weer naar de maan met O/Modernt en 
een laureaat van de Koningin Elisabeth- 
wedstrijd voor zang 2023

Na hun memorabele optreden van vorig jaar tijdens het 
Openingsconcert van Gent Festival, keert het Zweedse  
O/Modernt terug naar Gent met weer een verrassend  
programma. Op de pupiters staan Beethoven, Debussy, 
Hahn, Mancini… kortom: componisten die bien étonnés 
de se trouver ensemble zullen zijn. Met zijn onuitputtelijke 
verbeeldingskracht maakt artistiek leider en violist Hugo 
Ticciati er een briljant en samenhangend verhaal van.  

Rode draad is de grillige maan en alle beelden en gevoelens 
die zij in haar vele gedaanten oproept: van zoete melancho-
lie tot onheilspellende beklemming. Met als indringende 
afsluiter de Metamorphosen van Richard Strauss, in de 
versie voor strijkseptet. In dit late meesterwerk transcen-
deert Strauss alle fysieke en zintuigelijke eigenschappen 
van muziek en neemt ons mee naar een andere dimensie.

O/Modernt wordt vergezeld door een laureaat van de  
Koningin Elisabethwedstrijd voor Zang 2023 als solist. 

wo 27.09 
MIRY Concertzaal  __  20:30



Fauré Requiem
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Genereuze afscheidsmuziek  
in de Sint-Baafskathedraal

Een jaar na de uitvoering van Brahms’ Ein deutsches  
Requiem leidt chef-dirigent Alejo Pérez de troepen van 
Opera Ballet Vlaanderen in dat andere grote romantische 
requiem dat niet voor de liturgie, laat staan voor een specifie-
ke gelegenheid geschreven lijkt te zijn. De Franse componist 
Gabriel Fauré schreef zijn requiem naar eigen zeggen ‘pour 
le plaisir’. Het werd een zeer persoonlijke en zonder twijfel 
een van zijn bekendste en meest geliefde composities.  

Ze bevat enkele van de mooiste bladzijden uit de religieuze 
muziek van de negentiende eeuw, met als hoogtepunt  
wellicht het ontroerende Pie Jesu.

Pérez combineert het requiem op verrassende wijze met 
twee zelden gehoorde parels: de indringende Maurerische 
Trauermusik die Wolfgang Amadeus Mozart schreef voor 
twee overleden broeders van zijn vrijmetselaarsloge en de 
prachtige, impressionistische cantate La Damoiselle élue  
van de jonge Claude Debussy. 

do 28.09 
Sint-Baafskathedraal  __  20:30



Nacht van  
de Verbeelding
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Vrijplaats voor de kunsten

Op 29 september palmen kunstenaars en performers van alle slag voor de 
tweede keer de drie musea aan het Gentse Citadelpark in. Een piano die 
beelden genereert? Een schilderij dat tot leven komt op het witte doek? Of 
een balletdanser die al dansend een schilderij maakt? Zingende planten? 
Beethoven gescratcht op draaitafels? Niks is te gek voor deze nacht, 
waarin alleen de verbeelding aan de macht is.

Bij zonsondergang veranderen het MSK, het S.M.A.K. en het GUM in een 
vrijplaats voor de kunsten. Bezoekers kunnen vrij ronddwalen in de her-
senspinsels van de meest uiteenlopende creatievelingen: musici, compo-
nisten, dansers, schrijvers, schilders, filosofen, wetenschappers… 

De tweede editie van de Nacht van de Verbeelding sluit moeiteloos aan 
bij het festivalthema The Other Side. Ongehinderd door de grenzen van 
hun discipline ontsluiten de kunstenaars voor ons datgene wat voorbij de 
tastbare werkelijkheid ligt, de oneindige wereld die zich opent wanneer  
we onze ogen sluiten.

vr 29.09 
MSK, GUM, S.M.A.K

© Alice Piemme
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  Muziek!
   Dans!
             Bootjes! 
   Magie!



OdeGand 
Zingen in de stad én dansen  
op het water 
Zaterdag 16 september staat met stip genoteerd in de kalender van vele (Gentse) 
muziekliefhebbers. Uit de straten, zalen en kanalen van de Arteveldestad borrelen 
klanken uit heel de wereld op, van een funkende fanfare over felle tango’s tot zelfs wat 
heisse klassiek uit Wenen. Een muzikaal feest zonder weerga en tevens de start van 
het cultuurseizoen. Overdag houden we het spannend met tien verrassende  
concertroutes. Op het avondprogramma is het nog even wachten.

Overdag belooft het alleszins een spetterende opening, niet zomaar luidt de leuze 
van OdeGand: Muziek! Dans! Bootjes! Magie!

19
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Fanfare Ciocarlia (RO)
Opzwepende Balkan-brass (Afscheidstour in 2023)
Niemand doet het beter, sneller, funkier dan Fanfare Ciocarlia. Deze twaalf ‘rakkers’ uit Roemenië 
hebben de Balkan-brass nieuw leven ingeblazen met gierende trompetten, trombones en tuba’s. 
Met een duizelingwekkende snelheid, kwieke chops en scheurende ritmes haalt dit bont gezelschap 
alles uit de kast. Er kunnen nooit te veel noten zijn! Na 3.000 concerten op de teller staat Fanfare 
Ciocarlia te popelen om met Boheemse balkanmuziek van de bovenste plank OdeGand  
helemaal in te pakken.

Lodestar Trio (SE, NO, UK)
Barok in een Scandinavisch jasje
Bach of Couperin in een Scandinavisch jasje? Lodestar Trio slaagt erin om oude muziek ‘nieuw’  
te maken met een noordelijke sound die geluk, lichtheid en vreugde uitstraalt. Erik Rydvall en Olav 
Mjelva, grootheden van de Nordic Folk, kregen op een dag een enthousiast bericht van de Britse  
vioolvirtuoos Max Baillie die helemaal in de wolken was over hun unieke klank, en de rest is geschie-
denis. Traditionele instrumenten zoals de Zweedse nyckelharpa of de Noorse hardangerviool  
bleken uitstekende Bachvertolkers te zijn. Combineer dit met straffe improvisaties en idyllische 
tunes uit het Hoge Noorden en je krijgt muziek die keer op keer je ziel raakt.

© Ard Jongsma
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SONICO (BE)
The Edge of Tango

Geen OdeGand zonder passie, vuur en tederheid van de 
tango. En zoals het gezegde ‘It Takes Two to Tango’ gaat, 
kruist het Brusselse tango-ensemble SONICO de muzikale 
degens met twee voortrekkers van de tango nuevo: Astor 
Piazzolla en Eduardo Rovira. Piazzolla, dé grootmeester zelf, 
blies het genre in de jaren 50 nieuw leven in met zijn Octeto 
Buenos Aires. Ook componist Eduardo Rovira sloot zich een 
jaar later aan bij het octet en laat dit nu net het startpunt zijn 
van het concert van SONICO. Wie schreef het best, wie was 
meer vernieuwend, maar vooral, wie was de echte meester 
van de ‘nieuwe’ tango? 

Kebyart  
Ensemble (SP)
Saxfever uit Barcelona

In de schaduw van de Sagrada Familia ontsprong een van de 
meest veelbelovende kamermuziekensembles van vandaag. 
Het Kebyart saxofoonkwartet uit Barcelona combineert een 
liefde voor klassieke muziek met een zin voor avontuur qua 
uitvoering en repertoire. Explosieve ensceneringen en een 
uitmuntend technisch vermogen vormen het schouwto-
neel voor een saxofoontransformatie van meesterwerken 
uit het verleden. Een polka van Shostakovich, volksmuziek 
van Janecek of een suite van Rameau, het zijn maar enkele 
heerlijke gerechten die in Gent op het menu staan. 

© Griet De Cort

© Sebastian Madej
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Terra Nova 
Collective (BE)
Mozarts meesterwerk

Het veelzijdige Terra Nova Collective van 
klarinettist Vlad Weverbergh timmert al enkele 
jaren aan de weg naar de top van de Belgische 
oude muziek-scene. Het collectief specialiseert 
zich in het reanimeren van vergeten Belgische 
componisten. Ryelandt, de Croes of Leemans, 
het zijn maar enkele voorbeelden van vergeten 
grootmeesters die Terra Nova met een fris ge-
luid én historisch geïnformeerd op een piëdestal 
plaatst. In Gent pakt Weverbergh daarenboven 
uit met die onvergetelijke melodieën uit het 
beroemde klarinetconcerto van Mozart.

Kiya Tabassian &  
Hamin Honari (IR)
Een leven onderweg

Sitarvirtuoos Kiya Tabassian brengt samen met Hamin Honari, de grote Iraans-Canadese tombak-
speler, een poëtisch klinkend universum voort, geïnspireerd op de duizendjarige Perzische muziek-
cultuur. Vluchtige, authentieke oosterse klanken zijn een personificatie van ‘een leven onderweg’. 
Tabassian groeide op onder de Iraanse zon waar hij één werd met de sitar en de ziel van het land. In 
de jaren 90 emigreerde hij naar Canada en bouwde van daaruit een indrukwekkende carrière op. 
Net zoals in de muziek is het leven ‘onderweg’ één van de belangrijkste thema’s bij Tabassian. Met 
meer dan 25 albums, 1.000 concerten in meer dan 260 steden en 50 landen omarmt deze reizende 
ster de wereld rondom zich.

© Jim Huylebroek

© Vincent Roy
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Air4Six & Gwen Cresens (BE)
Heisse Liebe

Heisse Liebe, het zou zomaar eens de naam van een fout café kunnen zijn, maar niets is minder waar. 
Het vocaal sextet Air4Six en topaccordeonist Gwen Cresens trakteren je op een heerlijk traditioneel 
Weens dessert, genaamd ‘Heisse Liebe’. Deze smeuïge ijscoupe met warme frambozencoulis staat 
symbool voor een Weense dualiteit, zoet en zuur, zacht en scherp, lief en hevig, aan- en afstoting. 
Een programma met Brahms, Haydn, Mozart en Beethoven waar de liefdesvonken van afspatten! 

Paganini  
Ensemble  
Vienna (AT)
Duivelse strijkers

“De viool is mijn minnares, de gitaar mijn meester.” Het Paganini Quartet 
Vienna (viool, altviool, cello en gitaar) is bezeten door één van de meest 
spraakmakende instrumentvirtuozen uit de muziekgeschiedenis, Niccolo 
Paganini, en wijdt zijn concerten aan de muziek van deze mythe.  
Paganini, die doodleuk het kerkhof als repetitieruimte gebruikte, kende 
geen genade voor de snaren van zijn viool. Duizelingwekkende versierin-
gen, moordende tempi, onmogelijke dubbelgrepen: hij kon het allemaal. 
Zijn ijzige lange vingers sponnen een duivels compositorisch web waar al 
zijn luisteraars in verstrikt raakten. Behoedt u dus tijdens het concert met 
lookknollen en zilverwerk voor diabolische strijkersklanken!

© Chris Dekeyser
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Maria Mazzotta (IT)
Een mediterrane kleurenmix 

Ze zingt wat ze wil. Tarantella’s uit Zuid-Italië, beklijvende 
balkanmuziek of een eenvoudig wiegenliedje. En ze is overal 
even goed in. Zangeres Maria Mazzotta laat je iedere keer 
betoverd achter. De Italiaanse behoort dan ook tot de meest 
gewaardeerde stemmen van de Europese volksmuziek en 
kan thuis komen met serieuze adelbrieven: gewezen front-
vrouw van het succesvolle Canzoniere Grecanico Salentino, 
samenwerkingen met Ludovico Einaudi, Bobby McFerrin, 
Ibrahim Maalouf en nog zoveel andere, of in de studio krui-
pen met achttien topalbums als resultaat. Mazzotta’s stem 
heeft de kleur van de méditerranée, de zwoelheid van het 
oosten, en de authenticiteit van de Balkan. Een kleurrijke 
duizendpoot met een stem als een klok.

Gen Tomuro (JP)
Hulde aan Sakamoto

Wie houdt niet van filmmuziek? Tijdens OdeGand brengt 
de Japanse toppianist Gen Tomuro een hulde aan de zopas 
overleden landgenoot van hem, Ryuichi Sakamoto. Sakamo-
to, acteur, componist en producer stierf eind maart van dit 
jaar aan de gevolgen van kanker, maar liet een grote nalaten-
schap achter. Sommige soundtracks weerklinken met een 
grote autoriteit in de canon van de filmgeschiedenis zoals 
‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’, ‘The Sheltering Sky’ of 
‘The Last Emperor’. Sakamoto rolde niet zomaar in de film-
wereld. In de jaren 70 was hij één van de leidende stemmen 
van de elektronische scène. Gen Tomuro gaat tijdens dit 
concert in op de muziek van deze aimable muziekpersoon-
lijkheid met sferische klanken, verstilling en verheerlijking. 

© Giulio Rugge
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Whispering Leaves 
Intieme nazomerconcerten in de 
mooiste Gentse stadstuinen.
Er roert en ronkt geluid uit de meest verborgen tuinen van Gent. Het geritsel van de 
bladeren is een subtiele voorbode van muziek die nu eens breekbaar melancholisch, 
dan weer puur en onversneden is. Singer-songwriters van bij ons of lamenten uit de 
mediterrane wereld, frivole Franse opera of geluidskunst van de bovenste plank, het 
geroezemoes houdt maar niet op. Laat je betoveren door een intiem micro-univer-
sum waar je als publiek ongedwongen in dialoog gaat met performers uit binnen- en 
buitenland. Dans de zamba zonder gêne, maak kennis met Schubert 2.0 of geniet van 
een zacht Nederlands wijsje. 
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Janne Schra &  
Laurens Radstake
De Nederlandse Janne Schra en Laurens Radstake verbleven twee 
weken in het voormalige klooster van Doornburgh om te werken aan een 
nieuw project Now you see it, now you don’t. Ze onderzochten of ze 
een nieuwe vorm konden vinden voor het format van optreden. Sinds-
dien stappen ze af van een standaard show en streven ze naar muzikale 
eenmaking. Samen met het publiek gaan beide zangers op zoek naar die 
oneindig magische momenten. Een ultieme samenzang waarin alles  
en iedereen samenvloeit…

Sam De Nef
Breekbare indie met een gouden randje. Sam De Nef, voormalig frontman 
van het rockcollectief Danny Blue, vond zich op korte tijd heruit tot één van 
de leidende stemmen van de indie-scène in België. Hij deelt regelmatig het 
podium met topartiesten als Gabriel Rios en liet het Castello van  
Pukkelpop verstillen met zijn intimistische debuut-ep Lonely Day,  
Crawded year. Op zijn debuutplaat Dawn/Dusk schudt De Nef het klein-
schalige van de fragiele singer-songwriter van zich af. Met de hulp van 
producer en multi-instrumentalist Pier-Jan De Craene krijgt zijn muziek 
een nieuw elan, nog grootser en diepgaander. 

Jan De Smet
Al meer dan 52 jaar verblijdt muzikale kameleon Jan De Smet de klein-
kunst met muziek(jes) voor de eeuwigheid. Een deel daarvan kon hij 32 
jaar lang kwijt bij De Nieuwe Snaar. Maar heel wat materiaal hield De Smet 
voor zijn eigen kamers. Na het ontroerende einde van De Nieuwe Snaar in 
2013 presenteert De Smet deze verborgen parels in een soloprogramma. 
Met zes instrumenten aan zijn zijde vertelt en bezingt hij grote en kleine 
verhalen over het leven, over alles en niets. Hij kiest zijn materiaal zorgvul-
dig en breit de nummers aan elkaar met verhalen en grappige anekdotes. 
De Smet levert zich ‘solo en zonder veel cinema’ over aan het repertoire 
dat zich die dag zal aandienen.

© Marco Mertens
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Rachele Andrioli & 
Rocco Nigro
Vijf jaar geleden lieten de Italiaanse Rachèle Andrioli en Rocco Nigro 
tijdens OdeGand het publiek wegdromen van eindeloze zomers aan de 
stranden van de Ionische en Adriatische Zee. De onvervalste melodieën 
uit de Salento regio zijn de metgezellen van dit aimabele duo, op reis langs 
bekende en minder bekende helden, zoals Domenico Modugno, Gabriella 
Ferri, Edith Piaf, Amalia Rodriguez, Chavela Vargas en Cesaria Evora.  
De stem van Andrioli staat bol van melancholie, intensiteit en warmte, 
terwijl de accordeon van Rocco Nigro virtuoos ronddartelt.   

Caspar Auwerkerken
De beloftevolle Hasseltse singer-songwriter Caspar Auwerkerken scoort 
in de hedendaagse muziekscène met een hattrick aan delicate, emotieve 
en melancholische singles. Zijn songs worden gretig gedraaid op  
Radio 1 en Studio Brussel; muziekblogs als Dansende Beren en Luminous 
Dash riepen hem al uit tot één van de meest spraakmakende talenten van 
België. In zowel Het Depot als Muziekgieterij Maastricht is hij Artist in  
Residence. Zijn unieke stemgeluid – dat doet denken aan Sophia en  
Thom Yorke – wordt overgoten met dromerige arrangementen  
en minimalistische soundscapes. 

Claire Parsons
In Geometry, het debuutalbum van de gevierde singer-songwriter Claire 
Parsons, maken we kennis met haar queeste naar een eigen muzikale 
identiteit. Geïnspireerd door compositietechnieken die geometrische 
vormen aanwenden, ontstaat er een fragiele dualiteit tussen de theorie en 
de praktijk van klankkunst. Maar vergis je niet, hoekig klinkt deze muziek 
helemaal niet. Een kwieke mix tussen jazz, folk, electro, pop, rock en klas-
sieke muziek resulteert in een intieme en opwindende sfeer, op zoek naar 
harmonie en evenwicht. Het ontdekken waard!

© Lucinde Wahlen
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frankågunnar
“Daar waar je niet bent, daar bestaat het geluk.” De romantische compo-
nist Franz Schubert zocht in zijn korte leven naar betekenis en voldoening. 
Schuberts lot? Altijd onderweg zijn, want dat geluk was hem niet gegund. 
In 2021 verscheen een heel persoonlijke, moderne interpretatie van dat 
Wanderen door het Noorse duo Frankågunnar. Gunnar Flagstad en Frank 
Havrøy lieten zich inspireren door de weltschmerz in Schuberts Schwa-
nengesang en vertaalden de inhoud naar vandaag. Ieder muzikaal idee 
wordt uitgebuit en uitgepuurd, en opnieuw opgebouwd met elementen 
uit andere genres zoals jazz, cabaret, popmuziek en zelfs wat gospel. Met 
unanimiteit riepen de Noorse kranten dit album uit tot de beste klassieke 
opname van het jaar. Nu wacht de rest van de wereld op  
Gunnar en Frank!

Germán Roffler
Muzikale duizendpoot Germán Roffler uit Rosario (Argentinië) bezingt in 
zijn plaat Tunèles de kracht van het volkslied. Als kleine jongen werd zijn 
nieuwsgierigheid aangewakkerd door de tango’s die zijn vader elke dag 
thuis zong, en door het luisteren naar de oude platenspeler, of het spelen 
op de piano die ooit van zijn grootmoeder was. In de loop der jaren nam 
Germán de gitaar ter hand en begon folkloristische peña’s (muziekavon-
den) te bezoeken. Zo leerde hij de sound van zijn continent kennen.  
Germán vermengt deze sound nu met jazz en volksmuziek uit andere  
delen en culturen van de wereld. Een overheerlijke blend op het menu  
van Whispering Leaves.

Hanine Wichah
Voor het slot van OdeGand vorig jaar brachten Frederik Sioen en Osama 
Abdulrasol het meest spannende, aanstormende jonge talent uit Gent 
samen op het podium. Het nieuwbakken 9000 Youth Collective, met Ha-
nine Wichah als zangeres, ging volledig los en trakteerde het uitzinnige pu-
bliek op een mix van klassiek, rap, Arabische gezangen en stevige beats. 
Nu staat Hanine Wichah, in een kleiner gezelschap met oed en saxofoon, 
alleen op het podium. Met een waaier aan warme kleuren bezingt ze in het 
Arabisch haar omzwervingen over de liefde en haar thuisland. Breekbare 
authenticiteit uit Gent!

© Mikkelbecker-Aakervik

© Nano Pruzzo
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TUUM Collective 
Wie zegt dat cimbalen niet kunnen zingen? Het TUUM 
Collective van Anita Cappuccinelli, Lucas Messler en 
Maris Pajuste boetseert met de menselijke stem en cim-
balen een amorfe klankkunst die op zoek gaat naar de 
essentie van melodie. Een hitsige hihat of cimbalen als 
zweverige klankobjecten: TUUM zoekt, vindt en vindt uit. 
Laat je onderdompelen in deze bochtige soundscapes.

Emma Posman &  
Florestan Bataillie
Wat zou opera zonder de liefde zijn en wat zou liefde zijn zonder opera? 
Sopraan Emma Posman en pianist Florestan Bataillie duiken in het opera-
repertoire en brengen tot de verbeelding sprekende aria’s die de grenzen 
van het leven en de liefde op weergaloze wijze verleggen. Hevige drama-
tiek en zeemzoete sentimentaliteit zijn niet enkel vaste ingrediënten op het 
menu bij Meyerbeer of Massenet, ook bij Leonard Bernsteins Candide is 
deze dualiteit immer present. De overweldigende aria van Cunegonda, 
Glitter and be Gay, begint misschien wat schuchter en ingetogen, maar 
wanneer alle trossen overboord gegooid worden, pas dan kan  
het echte feest beginnen. 

Elisabeth Hetherington 
& Emma Huijser
De muziekgeschiedenis is onverbiddelijk geweest voor vrouwelijke 
componisten en uitvoerders. In de schaduw van hun mannelijke antago-
nisten moesten de muzikale vrouwen uit het verleden opboksen tegen de 
rigide maatschappelijke conventies. Gelukkig liggen die tijden achter ons. 
Hildegard von Bingen, Clara Schumann of Cathy Berberian om er maar 
een paar te noemen, kleuren meer en meer de concertprogramma’s. Maar 
durven we wedden dat de naam van Maddalena Casulana je misschien 
iets minder zegt? Barokharpiste Emma Huijsser en sopraan Elisabeth 
Hetherington brengen hulde aan de eerste vrouw die in 1568 haar eigen 
muziek uitgaf en de wereld wilde laten zien dat niet alleen mannen over 
intellect en artistiek talent beschikken. Who runs the world? Precies!

© Foppe Schut
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Ivan Tirtiaux
Organische folk, poëtische chansons en melodieën voor de maan. Ivan 
Tirtiaux beitelt met een liefde voor woorden zijn muziek in poreuze kalk-
stenen. Hij streelt, hamert en slaat op de gitaar en brengt waarachtige en 
indringende teksten. Zijn chansons houden het midden tussen de tedere 
blues van Dick Annegarn, de ontluisterende ritornella’s van Nick Drake 
en de meanderende sound van Chico Buarque. Laat je meevoeren in een 
klankwereld die het toeval, de loop van het leven en de vele wendingen 
van het lot vieren. De tot de verbeelding sprekende metaforen over reizen, 
stenen, vrouwen, rozen, rampen en oceanen nemen we er o zo graag bij.

Musica Temprana
Samba’s uit Argentinië? Nee hoor, zamba’s uit Argentinië! Música  
Temprana is verzot op de barokmuziek van Latijns-Amerika en in het 
bijzonder op de zeer elegante zamba. Terwijl witte handdoeken koninklijk 
zwieren, begeeft een duo zich op de dansvloer als een waar vorstenpaar 
met de nodige zwier en passie, maar toch gereserveerd en behouden. Het 
gaande tempo van de dans neemt ons mee naar het moment wanneer de 
eerste conquistadores voet aan wal zetten in de Nieuwe Wereld tot en met 
de volwassenwording van de eigen barokmuziek op Latijns-Amerikaanse 
bodem. Onder leiding van dirigent en oprichter Adrián Rodríguez Van der 
Spoel maken we kennis met delicate ritmiek, fijne transparantie en een 
intimistische kleinschaligheid. Geen cliché danspasjes maar een  
onversneden temperament!

© Foppe Schut

© Mélanie Isaac
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Met dank aan


